OP HET TERREIN

HET DAGBOEK VAN PILOTEN ZONDER GRENZEN - BELGIE




Het was onlangs een grote eer en genoegen
voor mij toen ik op 30 september 2020 het
voorzitterschap van de raad van bestuur van
onze vereniging opnam.

Piloten Zonder Grenzen — Belgié zag het
daglicht in 1983, bijna tegelijkertijd met mezelf,
want voor mij amper 6 jaar vroeger.

Ik begon in de luchtvaart
in 1995 en maakte zo een
oude kinderdroom waar
die ik kreeg tijdens een
reis naar Zuid-Amerika,
voor een terugzien met
de familie van mijn
vader afkomstig uit dat
deel van de wereld.
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Vanaf mijn eerste vlieguren wilde ik mijn tijd
en de opgedane kennis in dienst stellen van
diegenen die het minder fortuinlijk hadden
in deze wereld. En zo werd mijn pad op een
natuurlijke wijze naar Piloten Zonder Grenzen
geleid.

Na 25 jaar luchtvaart blijven mijn dierbaarste

herinneringen mijn zendingen voor Piloten
Zonder Grenzen in 2010, in
sjaad en Congo, waar we in
ctie kwamen in de woestijn en
et equatoriale woud.




Een van mijn meest markante herinneringen
aan de zendingen op het terrein brengt me
terug naar Tsjaad in 2010.

Op een zondagmorgen, normaal een rustdag
voor de piloot bij PZG, vroeg ons hoofd van
de zending of ik een «uitzondering» kon
maken om 400 kg voedingsmelk te bezorgen
op een landingspiste in het noorden van
het land. Het betrof 21 kinderen, waarvan
de oudsten ouder dan anderhalf jaar, in
een vergevorderde staat van ondervoeding
waren en deze melk dringend nodig hadden
in de uren die volgden, teneinde een ramp te
vermijden.

De melk werd dezelfde ochtend nog bezorgd.
Later hoorde ik dat door onze gezamenlijke
actie alle kinderen

gered werden.

- EEN VLUCHT OM 21
KINDEREN TE REDDEN




Piloten Zonder Grenzen blijft ook in 2021
hulp bieden in Afrika, waar de noden
groot zijn, en zeker vanwege de COVID-19
pandemie.

We zullen actief blijven in het oosten van
DR Congo, waar zich elke dag menselijke
tragedies met onnoembare gruweldaden
afspelen.

Ik zal onze vereniging steunen in haar evolutie
die bepaald wordt door de geopolitieke,
technologische, sanitaire en menselijke
beperkingen van kracht in de landen waar
we actief zijn. En dit zodat we, dankzij jou,
kunnen blijven gaan waar anderen niet gaan,

niet meer gaan. ; E t




RED ANNA CHRISTELLE EN DE 10
ANDERE OVERLEVENDEN DOOR
ZE EEN VLIEGTUIG TE STUREN

Dit vliegtuig zal in Kasese landen, met 2 dokters
aan boord. Zij zullen met veel toewijding de
meest dringende zorgen verstrekken aan Anna
Christelle en de 10 andere
slachtoffers. Vervolgens zullen
zij over hen waken tijdens de
vlucht naar het Panzi Hospital
in Bukavu, waar ze geopereerd
zullen worden.

Dawd Haub, Ermasic

«Samen redden wij veel vrouwen
die anders, door iedereen verlaten,
zouden sterven», Dr. Denis Mukwege,
Nobelprijswinnaar voor de Vrede.

BE37 3100 7755 5428

U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro, op
voorwaarde dat het totaal van uw giften niet meer bedraagt
dan 10% van uw belastbare inkomen (zie voorwaarden
bepaald in artikel 145/33 WIB 92). Dankzij dat attest krijgt u
45% van de gestorte bedragen via uw belastingen terug.
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1070 Brussel

PILOTEN ZONDER GRENZEN - BELGIE
Montoyerstraat 1, bus 36 - 1000 Brussel
Tel.: +32 2213 42 50
E-mail : office@pzgbelgium.org
Ondernemingsnummer: 0424.692.526
www.pzgbelgium.org
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